Op ‘t woord dat Gij spreekt hopen wij:
Uw liefde is ons toch nabij
in duizend, duizend dingen.

Na een toegewijd leven in dienst van God, Kerk en Gemeenschap
zachtjes in de Heer ontslapen op 11 mei 2023,
voorzien van de Heilige Sacramenten van de Kerk.

Priester Robert Claeys

zoon van Jeréme Claeys en Martha Vanackere

Geboren te Moorslede op 25 april 1931.
Lic. filos., bacc. Theol.

1958, priesterwijding te Ardooie, 2 maart;

1958, medepastoor te Poperinge, St.-Jan;

1963, medepastoor te Brugge, St.-Salvator;

1970, pastoor-deken te Diksmuide, St.-Niklaas;
1996, pastoor te Westouter, St.-Eligius;

2006, aalmoezenier te Rekkem, WZC ‘Zilvervogel’;
eervol ontslag

De plechtige uitvaart met eucharistieviering,
voorgegaan door deken Johan Loones en opgeluisterd door het St.-Bavokoor,

zal plaatsvinden op woensdag 17 mei 2023 om 10 uur in de St.-Bavokerk te Lauwe.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Na de dienst begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats te Lauwe.

Een laatste groet aan priester Robert kan gebracht worden
in het funerarium Deman, Lauwbergstraat 14 te Lauwe
op zaterdag, maandag en dinsdag.
Gelieve hiervoor een afspraak te maken op het nummer: 056/41 78 46

BLOEMEN NOCH KRANSEN

Dit melden u piéteitsvol:
+ Julien en  Paula Roose - Claeys en familie
1 Karel en  Raice Claeys - Santele en familie
1 Eugéne en 1 Odette Claeys - Kind en familie
tRoger en 1 Simonne Claeys - Jaecques en familie
1 Willy en + Margriet Stragier - Claeys en familie
Frans en Jenny Claeys - Fievez en familie
1 Walter en T Moniek Claeys - De Rijcke en familie
Paul en Denise Mispelaere - Claeys en familie
Paul en Maria Donckels - Claeys en familie

zijn broer, schoonbroers, zussen, schoonzus
en neven en nichten

De families CLAEYS - VANACKERE

Met dank voor de goede verzorging aan:

zijn huisarts, de directie en het personeel van het WZC “Zilvervogel’ te Rekkem,
en met bijzondere dank aan dhr. Marcel Denys, voor zijn trouwe bijstand.

Rouwadres:

Begrafenissen Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe, t.a.v. de familie Claeys
of via www.begrafenissen-deman.be/rouwberichten

Hoe kan dat zijn, o Shepper van hierboven,
dat iR U maar en zie als in een glans;
als in een glas, te zelden onbestoven van doom en stof
en nooit geheel en gansch?

Zo Gij bestaat, en God zijt, moet het wezen
dat ik U zie, dat, zonder doeR, entwaar,
1k schouwen Ran, en, schouwende in ‘t nadezen,
van bij U zie en eeuwig op U staar!

Hoe kan dat zijn: om niet en is gegeven,
uit uwe hand, het leefvermogen, dat
mij zuchten doet, en zoeken naar een leven,
dat alle goed, in’t zien van U, bevat!

Daar Romt toch eens, ten oosten uit, een dagen,
een dageraad, eene eeuwigheid, die niet
meer weg en Ran noch weder, noch vertragen
het zielgezucht, dat zoekt en niet en ziet.

Guido Gezelle



